
Verwezenlijkingen

 1. Interviews en documenten
Een afvaardiging van Afrikagetuigenissen is op 
10  februari  2011 in  het  Museum  ontvangen 
door directeur Guido Gryseels,  vergezeld van 
mevr. Patricia Van Schuylenbergh, professor in 
de  antropologie  en  diensthoofd  van  de 
geschiedkundige afdeling.

Wat al moois hebben wij ten behoeve van de 
komende  generaties  aan  het  Tervurense 
Museum kunnen  toevertrouwen ?  Te lang en 
te veel  om te melden, zodat wij  ons moeten 
beperken  tot  een  beknopte  samenvatting  van 
deze  items,  die  deels  op  magnetische  drager 
dan wel in afgedrukte vorm werden afgeleverd.

• -   235  mappen  (waarvan  31 
dubbelmappen voor  de echtparen)  van 
de geïnterviewden (met o.m. hun foto, 
de schriftelijke versie van de interviews, hun curriculum vitae, enz.)

• - een transcriptie van de interviews, zowel per respondent als per behandeld thema 
(deze geïndividualiseerde sequenties zijn ten getale van 12.377)

• -  een naslagboek, getiteld ‘Getuigen vertellen’ dat een selectie van ongeveer 3.000 
sequenties bevat  (493 pagina’s)

• -   een externe harde schijf  die de volledige database bevat alsook de inhoud van de 
afgedrukte documenten

• -   een verzameling van diverse statistische gegevens 
• -   een  verzameling  van  zowat  350   geïnventariseerde  ‘documenten’,  d.w.z. 

levensverhalen, foto’s en films, dienstbriefwisseling, gedenkschriften, enz.

Het hoeft niet te verwonderen dat het Afrikamuseum, zeer onder de indruk van het geleverde 
werk,  deze schenking met dank aanvaard heeft. 

De volgende afspraak was voor 15 februari daaropvolgend, met name in het KADOC, het 
prestigieuze documentatiecentrum van de KULeuven.  Daar was het dr. Godfried Kwanten 
die het genoegen had een gelijkaardige schenking in ontvangst te mogen nemen. Ook deze 
deskundige was niet spaarzaam met zijn lof.

Deze twee instellingen stellen, onder voorwaarden afgesproken met Afrikagetuigenissen, al 
dat materiaal ter beschikking van wie op zoek is naar getuigenissen over het doen en laten 
van duizenden belgen en andere Europeanen in Congo-Vrijstaat en in Belgisch Congo.

Nieuwsbrieven

Sinds de stichting in 2004 heeft Afrikagetuigenissen tevens 50 Nieuwsbrieven gepubliceerd 
waarin talrijke interessante verhalen en artikels over Centraal-Afrika zijn opgenomen. Deze 
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nieuwsbrieven zijn thans bijna allemaal te lezen op de huidige Internet Webstek die één van 
de recenste verwezenlijkingen is van de vereniging en die nog steeds in ontwikkeling is . De 
pagina  Documentatie  geeft nu al een idee van waar we naartoe willen, maar gezien het 
enorme  werk  dat  dit  voorstelt  zullen  de  verschillende  rubrieken  pas  geleidelijk  worden 
aangevuld met de betrokken informatie.

Tegenwind ten aanzien van de “woke” 

In  het  recent  verleden  hebben  verschillende  media  (Radio,  televisie,  dagbladen),   het 
parlement,  het  Koninklijk  Museum  voor  Midden-Afrika...)  op  onverantwoorde  en  vaak 
agressieve wijze de zijde gekozen van zij die om politieke en ideologische redenen komaf 
willen maken met de wetenschappelijke geschiedenis. Die personen vertrekken van het zelf-
verklaard axioma dat de kolonisatie een misdaad is tegen de mensheid en beslissen dan als 
allesweter  dat  bijgevolg  die  kolonisatie  (en  waarschijnlijk  ook  de  ontwikkelingssamen-
werking na de onafhankelijkheid), onmogelijk voor iets positief kan gezorgd hebben. Alles 
wat positief is wordt dus geschrapt van de geschiedenis of voorgesteld als een daad van eigen 
belang. 

Over de ondernomen acties is regelmatig verslag gegeven in de Nieuwsbrieven.

Het Bestuur


